
Lữ Đoàn III Nhảy Dù mở mặt trận phía Tây Quảng Trị năm 1972 

 

Sau khi bàn giao khu vực trách nhiệm chung quanh Cổ thành và Thị xã Quảng Trị cho lực 

lượng TQLC, SĐND mở mặt trận mới tấn cộng quân CSBV trong vùng rừng núi phía Tây thị xã 

Quảng Trị và phía Nam sông Thạch Hãn, gọi là Động Ông Đô, để ngăn chận sự chuyển quân và 

tiêu diệt các ổ súng đại bác 122ly, 130ly thường pháo vào thành phố chung quanh cũng như yểm 

trợ cho cánh quân cố thủ của chúng trong thành cổ Đinh Công Tráng. 

Ngày 12/8/1972, Ðại tá Trương Vĩnh Phước LÐT/LÐ3ND mở cuộc hành quân trong vùng 

trách nhiệm cận dãy Trường Sơn. Việc tiến quân vào vùng này rất khó khăn vì rừng núi trùng 

điệp, càng lên cao càng hiểm trở lại gặp thời tiết khắc nghiệt nên hỏa lực yểm trợ bị giới hạn rất 

nhiều. Tuy nhiên các chiến sĩ Nhảy Dù vẫn không chùn bước. Mở đầu chiến dịch, TÐ3ND từ bờ 

sông Nhung được lệnh tiến chiếm ngọn đồi 118 ở phía Đông căn cứ Barbara. Nơi ngọn đồi này 

địch quân dùng làm đài quan sát theo dõi tất cả mọi hoạt động quân sự của VNCH trong vùng từ 

Ái Tử, Quảng Trị đến quận Hải Lăng... 

TĐ3ND chia thành 2 cánh quân tấn công. Cánh thứ nhất gồm BCH Tiểu đoàn, Đại Đội 30 và 

Đại Đội 33 tiến chiếm đỉnh đồi 118 dễ dàng không gặp một sự chống cự nào của cộng quân, Đại 

đội 32 án ngữ làm thành phần trừ bị và giữ an ninh bãi tiếp tế và suối nước. Cánh thứ hai gồm 

hai Đại đội 31 và 34 tiến về hướng căn cứ Barbara. Cánh quân này gặp sự kháng cư mạnh mẽ 

của địch. Sau hai ngày quần thảo cộng quân rút lui bỏ lại nhiều xác và vũ khí gồm súng cối 62ly, 

đại liên 12.8ly và hằng trăm khẩu AK-47 & đạn dược. 
 

 
Vùng hành quân của SÐND tái chiếm Quảng Trị cuối năm 1972 

 

Ngày 14/7/1972 Tiểu đoàn 3 Nhảy Dù nhận được tiếp tế tại đồi 118, Trung đội 1/33ND do 

Thiếu úy Toàn chỉ huy được chỉ định xuyên rừng mang tiếp tế cho 2 Đại đội 31 và 34 đang trấn 

ngự trên lưng chừng núi giữa đường đến căn cứ Barbara. Đến 6.00 giờ sáng ngày 16/8 Trung đội 



1/33 của Thiếu úy Toàn vừa trở về căn cứ sau khi phải di chuyển băng rừng suốt đêm thì 2 Trung 

đoàn của SĐ308 cộng quân ào ạt tấn công vào vị trí phòng thủ của TĐ3ND đang trấn ngự trên 

đồi 118. 

Khởi đầu cuộc tấn công, vào lúc 6.00 giờ sáng cộng quân áp dụng trận địa pháo kinh hồn 

pháo vào vị trí TĐ3ND sau đó dùng biển người tấn công vào mặt phía Tây căn cứ do 2 Đại đội 

30 và 33ND trấn thủ. Các chiến sĩ Dù phản công quyết liệt, giao tranh từ sáng đến chiều. Thiếu 

úy Lê Ngọc Bản SQTT, Chuẩn úy Phạm Lê Phong Trung đội trưởng/ĐĐ33, TSI Trần Văn Dũng 

và Hạ sĩ Truyền Tin Lê Thiều bị tử thương. Thiếu tá Nguyễn Văn Định TĐP, Đại úy Phạm Xuân 

Thiếp Ban 3, Đại úy Dương Văn Xuân ĐĐT 30, Trung úy Trần Văn Tâm Phụ tá Ban 3 bị 

thương. Trung úy Nguyễn Hữu Viên ĐĐT 33 bị thương hộc máu và Trung sĩ Sĩ cận vệ cho Tiểu 

đoàn trưởng lãnh nguyên một quả đạn 75ly trực xạ bị tan xác. Đến 6.00 giờ chiều, cộng quân 

thấy không thắng được và bị thiệt hại nhiều nên rút lui, các chiến sĩ Dù cấp tốc tu bổ lại công sự 

phòng thủ, kiểm điểm quân số và trị liệu cho thương binh. 
 

 
Khu vực đóng quân của TĐ3ND ngày 14/8/1972 

  

Sáng sớm hôm sau 17/8, địch quân tập trung quân đông đảo quyết dứt điểm ngọn đồi 118, 

vẫn áp dụng chiến thuật tiền trận địa pháo hậu xung biển người. Trước áp lực quá nặng của địch 

quân, BCH Tiểu đoàn 3 Nhảy Dù cho Đại đội 30 di tản tất cả thương binh ra khỏi cứ điểm về 

hướng Bắc. Đại đội 33 ở lại tử thủ. Đại đội 33 Nhảy Dù với quân số chỉ còn lại 70 người, kiên 

cường chống trả lại. Nhiều đợt xung phong biển người của địch quân bị rơi rụng bên ngoài rào 

phòng thủ. Đặc biệt ngày này Tiểu đoàn 3 Nhảy Dù đánh giặc không pháo yểm cũng không có 

không yểm, cũng không có tiếp viện, Nhảy Dù chỉ “đánh khô” vậy thôi. (Lý do là thời tiết xấu, 



hết đạn pháo binh, tiếp tế từ Đà Nẵng chở ra không kịp, còn phi cơ có lẽ cũng hết... đạn luôn). 

Đến xế chiều, vì áp lực cộng quân quá mạnh và quá đông lại không có pháo binh và phi pháo trợ 

giúp nên Thiếu tá Võ Thanh Đồng, TĐT cho lệnh Đại đội 33 triệt thoái khỏi cứ điểm. Đến 5.00 

giờ chiều, cộng quân đã tràn ngập căn cứ. Lúc này 2 chiếc Oanh tạc cơ A37 của Không Quân 

VNCH bay tới oanh tạc ngay giữa đỉnh đồi 118. Đại đội 33 chỉ còn lại 43 người trong đó có 3 Sĩ 

quan là Trung úy Viên ĐĐT, Chuẩn úy Đào Văn Oai, Chuẩn úy Lê Thanh Vân, Trung đội 

trưởng. 

Chiều hôm đó, Tiểu Đoàn 3 Nhảy Dù được rút về ngọn đồi 30 với Đại đội 32 và sáng ngày 

hôm sau rút ra Trường Phước, cạnh QL-1 để nhận tiếp liệu và bổ sung quân số. Sau khi được 

chỉnh bị, TĐ3ND trở lại trận địa án ngữ ngọn đồi 90 dưới chân núi Động Ông Đô để cho các đơn 

vị Nhảy Dù khác tái chiếm căn cứ Barbara và Anne. 
 

Tiểu Đoàn 8 Nhảy Dù tái chiếm căn cứ Barbara:  

Ngày 8/9/1972 Lữ Ðoàn 3 Nhảy Dù điều động Tiểu Đoàn 8 Nhảy Dù tái chiếm Căn Cứ 

Barbara. Trên đoạn đường từ Căn Cứ Nancy vào đến Barbara, bốn đại đội tác chiến 81, 82, 83 và 

84 liên tuc chạm địch, đã hai lần hai Đại Đội 81 và 84 phải gấp rút lui về sau 9, 10 cây số để B52 

trải thảm bom vi áp lực địch qúa nặng. Ngày hôm sau lại chiếm trở lại. Mỗi thước đất chiêm lại 

là có hy sinh thương vong, trong thời gian nầy Đại Uy Nguyễn Trọng Ni ĐĐT 83 bị thương phải 

di tản, Trung Úy Đổ Việt Hùng lên thay thế.  

Đến cuối tháng 9 đầu tháng 10/1972, Nhân Sự của Tiểu Đoàn có sự thay đổi, Trung Tá Văn 

Bá Ninh (TĐT) về làm Lữ Đoàn Trưởng Lữ Đoàn 3 Nhảy Dù, Thiếu Tá Đào Thiện Tuyển (TĐP) 

lên nắm chức Tiểu Đoàn Trưởng, Thiếu Tá Nguyễn Văn Dũng gốc Trinh Sát I về làm Tiểu Đoàn 

Phó; Đại Úy Trần Toán Sĩ Quan Ban 3; ĐĐT 81 Trung Úy Vỏ Thế Hùng; ĐĐT 82 Trung Úy 

Trần Cao Khoan; ĐĐT 83 Trung Úy Nguyễn Văn Hiệu (từ ĐĐT 80 ra thay thế cho Trung Úy Đổ 

Việt Hùng), ĐĐT 84 Trung Úy Đồng Văn Minh.  

. Thiêu Tá Đào Thiện Tuyễn phối trí Tiểu Đoàn 8 Nhảy Dù thành hai Cánh tấn công vào 

Barbara như sau: Cánh A tấn công trực diện đánh theo trục lộ chính, Đại Đội 82 đảm trách, 

Trung Uy Trần Cao Khoan chi huy. Cánh B, cách Cánh A hai cây số bên phải do Đại Đội 84 

đãm trách, Trung Uy Đồng Văn Minh chỉ huy; có Thiếu Tá Dũng, TĐP tháp tùng. Hai Cánh A 

và B song song đồng tiến về hướng Barbara, Đại Đội 81 theo sau yểm trợ, Đại Đôi 83 bảo vệ 

BCH Tiểu Đoàn. 

Liên tiêp hơn tuần lể mũi chính diện 82 đụng độ với địch ác liệt, có những ngọn đồi ta và 

địch đổi nhau làm chủ nhiều lần trong ngày. Càng lên cao thế tiến quân càng khó khăn, địch cài 

chốt dày đặc, chống cự mảnh liêt, có ngày 82 không qua nổi một cây số, thương vong qúa nhiều. 

Trong khi đó cánh B bên phải, Đại Đội 84 - Thiếu Úy Trần Đình Ngọc chỉ huy Trung Đội 1 

mở đường lại không có cuộc đụng độ naò, lục soát hầm hố và những vật dụng bỏ lại, cho thấy 

địch đã rút khỏi vùng nầy vài ba ngày trước. tuy nhiên mũi B của 84 không thể tiến qúa xa so với 

mũi tấn công chính, chỉ mở rộng vùng lục soát, để tránh địch xâm nhập ngang hông. 

Bước qua tuần lể thứ hai, mũi chính diện 82 vẫn tiếp tục tấn kích, ngày nào cũng có thương 

vong, trong khi mũi 84 tiến khá sâu vào núi cao, và rất gần với Căn Cứ Barbara. Chiều ngày N 

Thiếu Tá Dũng TĐP. hội ý với ĐĐT Minh triệu tập các Trung Đội Trưởng về BCH/ĐĐ, để tham 

khảo ý kiến. Thành phần Đại Đội 84 lúc đó: ĐĐT Trung Úy Đồng Văn Minh, Trung Đội Trưởng 

Trung Đội 1-Thiếu Úy Trần Đinh Ngọc, Trung Đội 2 Chuẩn Úy Vũ Đức Tiềm, Trung Đội 3 

Thiếu Úy Lê Chí Thượng và Trung Đội 4 Chuân Úy Lê Mậu Sức, Tiền Sát Viên Thiếu Úy Vũ 

Viết Nhuận.  

Sau khi tham khảo cùng các Sĩ Quan, tất cả đều đồng ý duy trì hướng tấn công như trước, Đại 

Đội 82 giữ nguyên hướng tấn công để cầm chân đich; 84 sẽ tiến theo hướng của mình để chiếm 



Barbara, nhưng nếu tấn công ban ngày thì qúa nguy hiểm, thế dốc đứng ở hai mặt đông bắc và 

chính bắc của căn cứ, không thể ồ ạt tấn công được, chỉ có một cách, đột kích đêm, 82 đánh 

chúng suốt ngày, chúng không thể nào ngờ, chúng ta có thể đột kích đêm. 

Sau khi đã bàn thảo kỷ, Đại Đội quyết định đánh đêm, và Thiếu Úy Trần Đình Ngọc, Trung 

Đội 1 chính thức tình nguyện chỉ huy Toán đột kích. Thiếu Úy Ngọc trở về Trung Đội chọn ngay 

16 quân nhân độc thân cộng với Trưởng Toán và một âm thoại viên là 18 người, làm nổ lực 

chính trong “Toán Đột Kích”, toán còn lại do Trung Sĩ Nhất Nguyễn Nở, Trung Đội Phó điều 

động giử quân trang và những vật nặng cho toán xung kích.  

Toán được chia làm hai nhóm: Tổ đột kich sẽ giử nhiệm vụ mở đường và cũng là lực lượng 

chính đột nhập vào căn cứ, được trang bi gọn nhẹ do Tiểu Đội Trưởng Tiểu Đội khinh binh Hạ 

Sĩ Nhất Mai Văn Liêm dẫn đầu, hoàn thành cụộc đột kich nầy, anh là người có công nhất.  

Nhóm thứ hai Tổ Hoả Lực do Trung Sĩ Lê Viết Hưng, Nhóm Trưởng. Dù quân số ít nhưng 

Thiếu Úy Ngọc vẫn phối hợp nhịp nhàn giửa tấn công và yểm trợ. 

Khi báo cáo về Tiểu Đoàn, Tiểu Đoàn ra lệnh ém quân một ngày, chờ quyết định của Lử 

Đoàn. Ngày hôm sau Lử Đoàn và Tiểu Đoàn đều đồng ý và cung cấp mọi dữ kiện chính xác về 

căn cứ, nhờ những dữ kiện nầy các Sĩ Quan chỉ huy phát hoạ lại sơ đồ căn cứ  Barbara của quân 

đội Hoa kỳ, có bải đáp trực thăng, vị trí cho pháo binh, giửa căn cứ là trung tâm hành quân, 

phòng ăn, nhà bếp, câu lạc bộ, mọi tiện nghi sinh hoạt cho cấp tiểu đoàn trong những hầm nổi 

hình chử nhật kiên cố, vòng đai phòng thủ là những hầm chử T, đủ cho một bán tiểu đội, các 

hầm chiến đấu nối kết với nhau bằng một giao thông hào đứng ngang lưng, ngoài cùng là hệ 

thống kẻm gai… 

Ngày hôm sau đơn vị lại nghĩ ngơi thêm một ngày, vẻ sa bàn trên đất để anh em có khái 

niêm, hướng dẩn lại những nguyên tắc căn bản khi di chuyển đêm, những tín hiệu liên lạc trong 

đêm, mọi động thái trong một cuộc đột kich đều được giả định và thực tập. Chiều hôm đó Thiếu 

Úy Ngọc về lại Đai Đội để nhận thêm những thứ cần thiết. ĐĐT Minh cho biết, Lữ Đoàn và Tiểu 

Đoàn đặt hết niềm tin vào trận đánh nầy. Sáng mai Lử Đoàn sẽ cho dội bom vào căn cứ cả sáng 

lẫn chiều, sau khi bom dứt, pháo sẽ tiếp tục nả vào căn cứ, đến khi có tín hiệu từ toán đột kích 

cho biết đã tiếp cận với mục tiêu, pháo sẽ chuyễn hướng đánh bao vùng và sẽ đánh suốt đêm, 

một trung đội bắn chiếu sáng, đây chính là điểm quan trọng nhất. 

Đúng 5 giờ chiều cùng ngày, Toán Đột Kich bắt đầu lên đường, Trung Đội Trưởng Ngọc 

bám sát tổ khinh binh để chỉ định hướng đi, đươc 3 tiếng đồng hồ, bóng đêm đổ xuống, “Toán 

đột kích” bắt đầu phát tín hiệu xin chiếu sáng, lần theo thế yên ngưạ giửa các ngon núi, Toán đôt 

kich vẩn giử được bí mật, khi thoát ra được đoạn rừng già đến những trảng trống, có ánh sáng từ 

sao trời “Toán” xin ngưng chiếu sáng, và cứ như thế hành trình tiếp tục... 

Đến 3 giờ sáng “Toán” đã bám được chân căn cứ hướng đông bắc. Nhờ chiếu sáng Toán phát 

hiện một khe suối cạn từ căn cứ chảy dài xuống ngay chổ họ đang đứng. Quan sát kỷ Thiếu Úy 

Ngọc vô cùng mừng rở ngoài điều dự tính, theo con suối cạn nầy tiến lên chỉ mất khoảng nữa 

tiếng là bám được vòng tuyến còn có thể tránh được mìn bẩy do những đơn vị trươc để lại. Chờ 

ngưng chiếu sáng Ngọc áp sát máy xuống mặt đất báo về Đại Đội quyết định thay đôi hướng tấn 

công thay vì theo dự trù là hướng tây bắc thì “Toán” trực chỉ theo con suối mà tiến lên, và yếu tố 

thời gian không cho phép Họ chần chờ nữa.  

Chờ chiếu sáng ngưng cả Tóan khom ngươi theo con suối bám sát tiến vào, vô cùng thuận 

lợi. Sau hơn nữa giờ HSI Liêm lui về sau nói nhỏ vào tai Ngọc, anh đã đụng đươc hàng rào kẻm 

gai, Ngọc ra dấu hiệu cả Toán ngồi xuống bất động. gọi tín hiệu xin chiếu sáng, tuy sương mù 

nhưng qua ánh sáng một phần căn cứ hướng đông bắc hiện rất rỏ, trước mặt Toán là hai hầm 

chiến đấu hình chử T qúa lớn, chiều ngang lổ châu mai lớn cả thước tây. 



Họ chờ qủa chiếu sáng thứ nhì quan sát tiếp, một phát giác mới nhưng vô cùng hệ trọng, các 

lổ châu mai đều được bit kín bởi lưới B 40 (đây cũng là một may mắn không tính trươc đựơc) 

nếu vô ý nhắm lổ châu mai mà đôi lựu đạn thì tất cả anh em sẽ bị sát thương bởi lựu đạn của 

chính mình. báo tín hiệu chiếu sáng ngưng, Ngọc ra dấu cho TS Hưng và HSI Liêm lại gần và 

sắp xếp cuộc tấn công.  

Liêm sẽ cắt kẻm gai mở rộng đủ để chui vào không vướng, mổi hầm chử T là ba ngươi chỉ 

dùng lưu đạn, qua hàng rào bò sát phiá ngoài bờ giao thông hào, áp sát nằm hai bên cánh chử T 

nằm chờ sẳn. Khi nghe tiếng bực của chiếu sáng lên cũng là tín hiệu tung lựu đạn vào từ đầu hai 

cánh chử T, và nhảy vào giao thông hào đôi tiếp lựư đạn vào sâu trong hầm trước khi chiếm giử 

hầm, còn Tiểu Đội Trưởng Liêm nhanh chóng đôi tiếp lưu đạn sâu vàò hướng trong để áp đảo 

tinh thần địch quân. 

Còn TS Hưng với toán hoả lực yểm trơ gồm đại liên M 60, hai khẩu 79, 8 khẩu 72, cả toán 

bò lên lường bên trái của con suối, bố trí hoả lực yểm trợ, khi thấy 3 phát M16 bắn liên tiếp, là 

dấu hiêu rút lui của toán xung kich phaỉ kịp thơi khai hỏa đánh lừa đich, để toán xung kich rút 

lui, trương hợp thấy chiêú sáng liên tục tự động nhanh chóng tiến vào trong tuyến để hơp đồng 

chiến đấu. Sau khi các Tổ đã vào vi tri, Thiếu Úy Ngọc gọi chiếu sáng.  

Chiếu sáng vừa bực sáng, hàng loạt tiếng nổ chát chúa ở hai hầm chử T, địch hốt hoảng bỏ 

hầm chạy thoát về hướng trung tâm, bên ngoài tuyến đều thấy rỏ nhưng không bắn, vì không 

muốn bị lộ trước khi chiếm được hai hâm chử T. mọi việc đều trong dự tính, sáu khinh binh nhảy 

ngay vào hai hầm, tôi vưà vào đươc giao thông hào là Liêm đã chiếm đươc hầm thứ 3 và tiếp 

đánh chiếm hầm thứ 4. đến hầm thứ 4 một tên bi thương ở chân chạy không đươc,nên bi băt 

sống… 

Tổ Hoả Lực thấy moị việc diễn tiến tốt đẹp nên tràn ngay vào tuyến, ôm trọn một tuyến 

chính đông và đông bắc, Thiếu Úy Ngọc mở máy goị về Đai Đội báo cáo kết qủa, lúc đó là hơn 4 

giờ30 sáng, tiếng Trung Uy Minh qua máy «Đại Đội đang theo sát anh, đừng bung con cái qúa 

rộng, bám chắc các hầm đã chiếm, Đại Đội sẽ đến ngay, Tiểu Đoàn đã điều động Đại Đội 81 

cũng đã xuất phát suốt đêm tiếp theo sau».  

Lúc nầy sương mù dày đặc, giới hạn tầm quan sát cho cả đôi bên, Thiếu Úy Ngọc liên tiếp 

xin chiếu sáng để hổ trợ cho tầm nhìn, khi chiếu sáng vừa tắc, là một loạt lưụ đạn tung xa quanh 

vòng tuyến phòng hờ địch tấn công. Toán Đột Kích hoàn toàn im lặng mọi di chuyển đều nhẹ 

nhàng không một tiếng động, súng sẳn sàng trong thế tác xạ, cố tình không cho địch biết vị trí 

tưng chiến sĩ của ta. 

Moị việc tạm ổn, Thiếu Úy Ngọc phỏng vấn ngay tên tù binh, qua ánh mờ của chiếu sáng, 

nhìn tên tù binh Ngọc thấy tội nghiệp hơn là căm thù, đã nhỏ con mà gầy guộc thật đáng thương, 

Ngọc hỏi ngay: quân số trên chốt nầy là bao nhiêu? Anh ta trả lơì «ngày hôm qua tiểu đoàn giử 

đường đều đóng trên chốt, sáng nay khi bom thả toàn tiểu đoàn đều rút về sau, lệnh cho đại đội 

em bám trụ để giử chốt, tiểu đoàn sẽ tăng viện». 

Đến 7 giờ 30 sáng Đại Đội 84 đã tràn vào phòng tuyến, Trung Đội 2 của Chuẩn Úy Tiềm và 

Trung Đội 3 của Thiếu Úy Thượng cấp tốc khai triển đội hình đánh thẳng vào trung tâm căn cứ.  

Đến 10 giờ sáng đại đội 81 đến kịp, Trung Úy Vỏ Thế Hùng tung hai Trung Đôị đánh chiếm 

vòng đai tây bắc, đến khoảng 12 giờ, địch không giử nổi khu trung tâm rút lui về phòng tuyến 

tây nam, nơi có bải trực thăng. Đến 5 giờ chiều đội hình chiến đấu của địch hoàn toàn tan rã. -  

Bắt sống 5 tù binh thuộc SÐ324CSBV, hơn 20 xe molotova chở đầy lương khô, thu vô số vủ khí 

của địch, kể cả thu hồi một kho vủ khí của Sư Đoàn 3 bị địch chiếm được, đem về xây hầm cất 

dấu trên căn cứ. - Chuẩn Úy Kiên (Đại Đội 81) và 5 Binh Sĩ  bị thương nhẹ. 
 

Mặt trận phía Tây Quảng Trị trước ngày ngưng bắn: 



 
Mặt trận phía Tây Quảng Trị trước ngày ngưng bắn 

 

Đầu tháng 10/1972, LĐIIND điều động các đơn vị tái chiếm căn cứ Anne (Ðộng Ông Ðô). 

Ðể tái chiếm căn cứ này TÐ5ND tiến quân bên cánh trái, chạm địch nhiều lần cấp Đại đội tịch 

thu nhiều đại bác 122ly, 130ly hỏa tiễn 107ly và bắt sống nhiều tù binh thuộc các Trung đoàn 

141 và Trung đoàn 165 của SÐ324CSBV. Trong khi đó, TÐ11ND ngăn chận đường tiếp viện 

của địch quân từ phương Bắc đồng thời bảo vệ cạnh sườn bên phải để cho TÐ7ND làm trục tấn 

công chính vào đối phương. 

Ðộng Ông Ðô (Căn Cứ Anne) là một dãy đồi trọc, rất ít cây cối. Ðứng trên đỉnh đồi ta có thể 

quan sát từ chi khu Cam Lộ, Ðông Hà đến thị xã Quảng Trị. Trước kia Căn cứ này có một pháo 

đội 155ly do quân đội Mỹ thiết lập, sau này bàn giao lại cho QLVNCH. Vào mùa này thời tiết 

ẩm ướt, mây mù bao phủ suốt ngày nên việc tiếp tế và tản thương rất khó khăn. Sau khi VC 

chiếm giữ khu vực này, địch đã thiết lập hệ thống địa đạo cũng như hệ thống đường sá có thể di 

chuyển và điều động dễ dàng bộ binh, cơ giới và chiến xa dọc theo khu vực phía Bắc sông 

Nhung đến đồi 24 phía dưới chân căn cứ. Bên trong căn cứ cộng quân ẩn núp trong những hầm 

hàm ếch nên rất khó bị tiêu diệt bằng phi pháo. 

Cuối tháng 10, TÐ7ND đã làm chủ tình hình từ khu đồi yên ngựa đến dãy đồi 24 tiến sát 

quanh chân núi bằng những trận cận chiến đẫm máu, giành từng thước đất, từng chiếc hầm hố cá 

nhân. Ðến cả tháng sau TÐ7ND mới dứt điểm được căn cứ Anne hoàn toàn, bắt sống 30 tù binh 

thuộc Trung đoàn 66 và Trung đoàn 165 thuộc SÐ324CSBV tịch thu trên 300 vũ khí đủ loại kể 

cả súng cối 160ly do Nga Sô chế tạo. TÐ7ND bị thiệt hại mất khoảng một Đại đội. Sau đó được 

TÐ6ND lên thay trấn giữ căn cứ, TÐ7ND lui về tái trang bị và bổ sung quân số. 



Ðầu tháng 11/1972, sau khi thay thế đơn vị bạn, TÐ6ND điều động một Đại đội trấn đóng tại 

đồi 24 cách căn cứ Anne khoảng 1km để chế ngự khu vực đường thông thủy cũng như quan sát 

cả hai mặt Ðông Tây. 
 

 
 

Căn cứ Động Ông Đô phía Tây Nam Quảng Trị 
 

Ðể giành lại những vị trí đã bị Nhảy Dù chiếm giữ cộng quân tung SÐ308CSBV với chiến xa 

yểm trợ liên tiếp trong 2 tuần lễ tấn công vào căn cứ Anne. Nhưng TÐ6ND đã phản công quyết 

liệt và gây thiệt hại nặng nề cho đối phương, hơn 2 Tiểu Ðoàn cộng quân đã bị loại khỏi vòng 

chiến. 2 ÐĐT/TÐ6ND bị thương, khoảng 150 HSQ & BS bị thương vong. 

Ðồng thời để yểm trợ cho lực lượng cộng quân tấn công vào căn cứ Anne, nhằm cắt đứt 

nguồn tiếp liệu cho TĐ6ND. SÐ324CSBV tung một Trung đoàn tấn công vào vùng phụ cận ở 

mặt phía Ðông là dãy đồi 90 phía đưới căn cứ Barbara do TÐ3ND trấn đóng. Trận đánh tại đồi 

90 rất khốc liệt. BTL/SÐND đã tăng cường TÐ8ND vào vùng hành quân cho LÐIIND. Sau hai 

ngày tác chiến TÐ8ND đã chiếm giữ vị trí chiến lược 18 giữa TÐ3ND và TÐ6ND. Nhiều hầm 

vũ khí cộng quân đã chôn giấu tại đây như đạn súng cối 82ly, 62ly, hỏa tiễn 107ly, lựu đạn và 

đạn dược đủ loại. 

Giữa tháng 12/72, TÐ8ND tiến đánh căn cứ Suzie, khoảng 3km phía tây căn cứ Anne và mở 

rộng vùng hoạt động kiểm soát đến bờ sông Thạch Hãn. Ðồng thời TÐ2ND cũng được điều động 

tấn công tái chiếm vùng Ðộng Tiên cách Suzie khoảng 4km về phía Tây Nam. Sau một tuần 

hành quân, TÐ2ND đã càn quét và làm chủ tình hình, tịch thu nhiều vũ khí và nhiều kho lương 

phạn như cá hộp, lương khô do Trung cộng sản xuất. 

Ðến cuối tháng 12/72 lực lượng Nhảy Dù làm chủ tình hình dọc bờ phía Tây dãy Trường 

Sơn. Vùng trách nhiệm của SÐND hoàn toàn được yên tĩnh trước khi hiệp định Ba Lê được ký 

kết để người bạn đồng minh “dỉ đại” của VNCH được “tháo chạy trong danh dự.” 

Tháng 3/1973 Sân bay Hòa Mỹ (tức căn cứ Evan do LĐIIND trấn đóng) tiếp nhận các phi cơ 

C-130 đáp xuống để chở các tù binh trao trả cho VC. 
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